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Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 

Nieuws uit de activiteitenhoek 
Nieuws van de cliëntenraad 

In gesprek met 
In Memoriam 

D,n Boogerd 
Donkzicht 

Sterappel – Bellefleur  
Oogstappel - Elstar 

 

Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor 
uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar: 

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
 De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:  
                 Januari – Maart – Mei – Juli – September – November. 
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Maarten Coolen.  
Aanwezig: Maandag, dinsdag,  

              donderdag en vrijdag. 

Anneloes van Heel Roseboom.       

Aanwezig: Maandag en dinsdag.  

 
Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdag.  
Marga Degenaars-Weijers  van alle afdelingen in Sint Petrus. 

Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
 

 
 

Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 
                                        dinsdag- en vrijdagochtend 

Dianne Maas.  Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag. 
 

 

 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 

 
Voorzitter: Theo van der Burgt 

 
Leden:  

Thom in ‘t Groen 
Willem Weeren         

Leo van Haandel    
Peter Biemans   

Miep Leenen 
José van Asseldonk 

Marielle Peters 

 
Cor Biemans. 

cenabiemans@ziggo.nl                                                 

tel: 06 30 66 02 22 
 

tel: 0412 – 62 26 78 
 

Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 
Maandag t/m vrijdag  

van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

 
 

 
 

   
.. 

Adresgegevens: 
 Sint Petrus: 

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL 
Tel: 0492 32 83 28 

Email: 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

avdspank@icloud.com  
www.vriendenvansintpetrus.nl  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

mailto:cenabiemans@ziggo.nl
mailto:avdspank@icloud.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Beste cliënten, personeel, vrijwilligers en familieleden,  

Wat vliegt de tijd. De zomer zit er weer bijna op en de herfst staat weer voor 
de deur en aan het einde van september hebben de meeste medewerkers hun 

zomervakantie weer gehad. Een vakantie die ze nodig hadden na een jaar 
hard werken.  

 

Het was een bijzondere zomer, met hele warme dagen maar ook de nodige 

regen en een hittegolf in september. Zelf ben ik met mijn gezin naar 

Griekenland geweest. De weken voordat wij er waren, was daar een 

hittegolf met dagelijks temperaturen van meer dan 40 graden. Ik heb het 

nog nooit gemaakt maar het zeewater was warm, zelfs warmer dan het 

water van het zwembad. We moesten uit de zee om af te koelen. Het lijkt 

bijna de omgekeerde wereld aan het worden.  

In de zomerperiode hebben we helaas afscheid moeten nemen van Arjan van 

Herwaarden, de intramurale teammanager. Arjan heeft een andere baan in 

een andere organisatie. Heel jammer want hij paste goed in Sint Petrus, 

maar we zijn heel blij met alle goede dingen die hij samen met de intramurale 

teams heeft gedaan.  

 

Met trots kan ik u vertellen dat we er op korte termijn in zijn geslaagd 

om een nieuwe intramurale manager aan te nemen. Zijn naam is Martijn 

Kleuskens en hij zal per 1 november starten. Tot die tijd zijn we heel 

blij met Marga Degenaars, zij is de interim manager.  

In het najaar staan er weer vele mooie activiteiten voor u gepland.  

Maar dit kunnen we alleen maar door de hulp van de vele trouwe vrijwilligers 

die Sint Petrus heeft. Dat lijkt heel gewoon maar het is gewoon heel bijzonder!  

Maar er zijn ook zorgen. Zoals in heel Nederland en in alle sectoren is het 
moeilijk aan personeel te komen. We zien aan de ene kant door de vergrijzing 

een toenemende vraag naar zorg en aan de andere kant een afname van 
zorgmedewerkers. We staan dus voor een forse uitdaging de komende jaren. 

We hebben daarom de hulp van vrijwilligers en familie heel hard nodig. 
 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier met deze uitgave van de Loep.  

Liefs, Marie-Louise van de Ven.  

Teammanager thuiszorgteams Boekel/Erp en dagbesteding Donkzicht. 
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Sinds een 

paar weken maak ik deel uit van de Cliëntenraad van Sint 
Petrus. Er is mij gevraagd mezelf aan u voor te stellen. 

 
Ik ben Marielle Peters. Op dit moment ben ik nog aan het 

werk als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Boekel, maar 
aangezien ik de pensioengerechtigde leeftijd nader, ga ik 

daar stoppen. Ik heb ruim 40 jaar in Boekel gewoond en gewerkt, mijn 
kinderen zijn er opgegroeid en ik heb het dorp en de inwoners goed leren 

kennen èn waarderen. Als fysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in de 
geriatrie, de zorg voor ouderen, dus toen me gevraagd werd om deel uit te 

maken van de cliëntenraad heb ik niet lang na hoeven denken. Ik hoop dat 

mijn betrokkenheid bij Boekel en mijn kennis van wat er nodig is om plezierig 
oud te worden een zinvolle aanvulling op het team kunnen zijn. 

 
Heeft u een vraag of wilt u weten wat de cliëntenraad voor u kan doen? Ik 

ben bereikbaar via email marielle@boekelmail.nl of telefonisch 06-
51150728. 

 
Wie weet tot ziens: Marielle Peters.    
 

 

 
 

De ochtend. 
 

Het licht breekt zacht 
uit het zwijgen van de nacht 

uit de diepe slaap, zo is de ochtend 
Loom en traag, maar ook vaag 

als een gedicht dat je uit minzaam van woorden zweeft 
en dat je dan aan de horizon kleeft 

Geen geel, maar dampend en stil 
 

 
Een beetje meer wij 

een beetje minder ik 
een beetje meer goedheid 

een beetje minder nijd 

een glimlach 
voor iedereen een goed gelach 

 
 

Een vriendelijk knikje, 
een glimlach, 

geeft ons een fijn gevoel. 
 

Door Mevrouw van Roosmalen. 

mailto:marielle@boekelmail.nl
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Verjaardagen bewoners. 
 
OKTOBER 

01 Mw. H.W.M. Timmers van den Brand    0.04 
04 Dhr. F.M. Louws       2.27 

05 Dhr. J.M. van Alebeek      1.08 
11 Mw. M.A. van Kruijsbergen van Wolferen  1.03 

12 Dhr. C.D. van Lankveld     2.05 
15 Dhr. M.G. van Schijndel     1.06 

25 Mw. L.G. Kweens van Schijndel    1.09 
31 Mw. A.A. van Gennip Osterlitz    1.21 
 
NOVEMBER 

05 Mw. G. van der Aa Lange     1.11 

15 Mw. M.N.B.D. Jansen van der Looij   0.03 
20 Dhr. M.W.F. de Rijck      1.12 

 

Overleden. 
 

Dhr. F.P. Rovers                                   11-05-2023 

Dhr. A.M. Bouw                                   02-07-2023 

Mw. M.J. van den Bosch Herpers         08-07-2023 

Mw. P.M. van Cuijk Hendriks               08-07-2023 

Mw. J.M. Vogels Verhoeven                 22-07-2023 

Mw. G.L. Egelmeers van der Heijden   15-08-2023 

Dhr. Theunisse       03-09-2023 

Dhr P.J. Penninx      11-09-2023 

Mv. C.M. Rovers Beekmans    13-09-2023 
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

Nieuwe bewoners. 

 
Mw. G.M.T. de Wit van de Tillaart   App 2.19 

Dhr. F.L. de Bruin en  
Mw. J.M.T. de Bruin van Kessel    App 1.05 
Dhr. A.M. van Haandel en  
Mw. A.F. van Haandel Bevers     App 2.26 
Mw. MH de Wit Manders    App 2.11 
 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
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zomerse sferen en het We hebben al kunnen genieten van vele 
mooie, zonnige en dan ook vooral warme dagen. De zomer in 

Nederland is in volle gang en velen genieten hier dan ook van. 
De vakantieperiode loopt en mensen gaan op vakantie of 

komen alweer terug van vakantie. En er zijn natuurlijk ook nog 
mensen die het tegoed hebben. We proberen in deze periode 

zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, want voor de 
bewoners is het geen vakantie. Om met z’n allen de vakantie 

in te luiden hebben we in de eerste week van juli een gezellige 

en geslaagde zomerweek in de binnentuin gehad. Wat hebben 
we hier met z’n allen van genoten. Op dit moment hebben we 

een pauze van de dansmiddag op zaterdag en zo ook met de 
bus uitstapjes op donderdagmiddag. Na de vakantie gaan we 

deze activiteiten zeker weer oppakken. In deze tijd zoekt 
iedereen verkoeling op in de vorm van een airco, een zwembad 

of een lekker ijsje. We genieten met z’n allen van de zomer en 
voor je het weet is het alweer voorbij. We wensen iedereen 

hele fijne dagen toe. 
 

Warme dagen met de avond4daagse. 

 

In de eerste week van juni hebben we met Sint Petrus op 
dinsdag 6 en vrijdag 9 juni meegelopen met de Boekelse 

avond4daagse. Altijd toch spannend hoe het weer zal zijn, 
want dat maakt of breekt zo’n grote activiteit. We hadden dit 

jaar zeker geluk gehad, want het was erg mooi weer. Misschien 
zelfs wel een beetje te warm. Dat kan natuurlijk ook. Vanaf 

17.30 uur kon er vertrokken worden en werd een 
rolstoelvriendelijke route van 3 kilometer gelopen. Toen de 

deelnemers met familie of vrijwilligers op pad waren, werd 
ervoor gezorgd dat het terras gezellig werd gemaakt. Bij 

terugkomst kon iedereen genieten van een kopje koffie/thee of 
een glaasje fris. Met het mooie weer kwamen vele naar buiten 

om lekker op het terras te zitten. Vrijdagavond kwam de route 
nog langs Sint Petrus en hebben we de vele deelnemers voorbij 

zien komen. Samen nog genoten van een lekker ijsje en niet 

te vergeten werden de medailles uitgedeeld aan degene die 
mee hebben gelopen. We kunnen terugkijken op leuke 

avonden al hadden we wel gehoopt dat meer families met de 
bewoners mee zouden wandelen. Hopelijk gaat dat volgend 

jaar wel lukken. 
 

Geslaagd zomerfestival in de binnentuin. 
 

Op dinsdagmiddag 13 juni hebben we samen met 

medewerkers en vrijwilligers de zomer ingeluid met het 
zomerfestival. De binnentuin was helemaal aangekleed in 

zonnetje scheen, dus iedereen kon komen.  
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Tussen 15.30 uur en 19.30 uur kon iedereen aanschuiven voor wat drinken 

en eten. Er was een heerlijke barbecue die verzorgd werd door de keuken en 
een drankje mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Deze middag hadden we 

nog een speciaal toetje, namelijk rollend ijs. Op een koude plaat werd het 
vloeibare ijs geschonken en daarna kon je dit eraf schrapen. Iets leuks wat 

voor velen onbekend was, maar het smaakte heerlijk. Dit extraatje was mede 
mogelijk gemaakt door de donatie die we van Marietje van Boerdonk hebben 

ontvangen. We mochten iets leuks organiseren voor de medewerkers en 
vrijwilligers en het zomerfestival was hiervoor dus een geschikte activiteit. 

Niemand is iets te kort gekomen, want alles was goed verzorgd. Gezellig met 
z’n allen wat eten en drinken en natuurlijk kletsen met elkaar. Iedereen was 

vol lof over de middag en volgend jaar gaan we dit zeker over doen. Tot dan! 

 

Extra muziekmiddag met Tonny Wijnands. 

 

Op donderdag 22 juni was er een extra muziekoptreden van Tonny 

Wijnands. Hij is een Brabantse zanger die liedjes uit de oude doos zingt. Hij 
bracht met zijn korte herkenbare anekdotes en muziek snel de sfeer erin. 

Iedereen zong uit volle borst mee. Deze hele mooie middag werd 
aangeboden door de familie van dhr. Jan Tielemans.   

 
Zomerconcert harmonie E.M.M. 

 
Op dinsdagavond 11 juli is harmonie E.M.M. uit Boekel op wezen treden in 

de binnentuin. Het was lekker weer, dus iedereen zat ontspannen buiten te 
luisteren naar de muziek. Op de balkons die uitkijken op de binnentuin van 

Sint Petrus zaten mensen op hun eigen tuinstoel naar de muziek te 
luisteren. Er zaten mensen op bankjes, op het terras, er kwamen mensen 

voorbij op de fiets en bleven even staan luisteren. Ze stonden achter de heg 

met de fiets nog in de hand naar de harmonie te luisteren. Kinderen 
speelden in de zandbak of hingen aan het klimrek. Het was zo’n avond waar 

alles klopt. Het weer, muziek en de mensen. Heel erg fijn dat dit kan in 
Boekel en waar Boekel groot in is. 

 
Circus Sijm op woensdag 4 oktober. 
 

Er komt weer een grote activiteit naar Sint Petrus toe in de vorm van een 
heus circus en wel op woensdag 4 oktober. Deze dag zijn er drie 

voorstellingen, namelijk om: 11.00 u. 13.30 u. en de laatste om 15.30 u. 
Alle bewoners van Sint Petrus, alle inclusief abonnementhouders in de 

buitenwijk en dagbesteding Donkzicht mogen gratis een kaartje afnemen. 
Medewerkers met of zonder kleine kinderen tot 10 jaar zijn ook van harte 

welkom. Vrijwilligers mogen ook mee genieten van het circus. Een kaartje 

ophalen en maximaal drie kleinkinderen meenemen tot 10 jaar. We laten 
nog weten vanaf wanneer de kaartjes bij de receptie opgehaald kunnen 

worden, maar zorg dat je er dan op tijd bij bent. Per voorstelling zijn er 
namelijk een bepaald aantal kaarten te verdelen. Samen gaan we ervan 

genieten. Het circus krijgt u mede aangeboden door de stichting “Vrienden 
van Sint Petrus”.  
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Beste LOEP lezers. 
 
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, ga ik Sint Petrus verlaten en per 8 

augustus een nieuwe uitdaging aan. Ik wil de gelegenheid nog wel even 
aangrijpen om iedereen te bedanken voor de geweldige tijd die ik de afgelopen 

5 jaar heb gehad. Ik ben nergens zo warm en gemoedelijk ontvangen als in 

Sint Petrus.  
 

De jaren zijn voorbij gevlogen en we hebben veel met elkaar meegemaakt. 
Het was een drukke tijd, maar oh zo leuk en leerzaam. Ik wil alle bewoners 

nogmaals bedanken voor de prachtige afscheidscadeaus die ik heb gehad. Ook 
de medewerkers, familie en vrijwilligers bedankt voor de eindeloze aandacht 

en cadeaus die ik heb gehad bij mijn afscheid.  
 

Blijf goed op elkaar letten, zorg voor elkaar en geniet van 
de dag. Jullie zitten voor altijd in mijn hart! 

 
 

PS. Ik kom zeker nog een keer terug om voor een kop 
koffie en een kletspraatje. Sint Petrus is toch een beetje 

mijn tweede thuis geworden. 

 
 

Groeten: Arjan van Herwaarden. 
Teammanager Zorg & Welzijn locatie Sint Petrus 

 
 

************ 
************ 

 
 

Ik heb de zomer in mijn bol. 
 
 

Het is de titel van een liedje van André Hazes, dat hij in 1991 voor het eerst 
zong. “Ik heb de zomer in mijn bol”, verder dan de eerste regel van dit lied 

kom ik niet, maar het zegt genoeg, denk ik. De zomer in je bol hebben: dat 

is behoefte hebben aan vakantie, aan niets doen, luieren in een hangmat, aan 
een ijsje eten op een terras, zwemmen in de zee of in een meer, lekker 

uitslapen, genieten van de zon.  
 

Hoe de zomer dit jaar voor mij gaat verlopen, weet ik nog niet precies. 
Sowieso kunnen we nooit exact weten wat er gebeurt. We maken wel altijd 

allerlei plannen, maar dat wil niet zeggen dat het ook lukt om ze uit te voeren.  
Maar wat ik wel weet, is dat mijn vakantie dit jaar anders wordt dan andere 

jaren. We gaan namelijk niet op vakantie deze zomer, maar verhuizen. En 
voordat we kunnen verhuizen zal er nog het een en ander moeten gebeuren 

in ons nieuwe huis. Er moet geklust worden! Dat klussen is niet direct iets 
waar ik enorm naar uitkijk, maar wel naar het resultaat: wonen in ons eigen 

huis.  
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De zomer, het is de tijd om van de zon te genieten, om te ontspannen met je 

voeten in het water, een ijsje op het terras, buiten te eten in goed gezelschap. 
Ik vond een mooi gedicht over de zomer:  

 
Ik trok vandaag de zon aan 

als een deken om mij heen 
als een jas, een mooie gele 

en ik straalde en ik scheen 
 

Ik toverde een lach tevoorschijn 
mijn wangen werden rozerood 

ik trok vandaag de zon aan 

en er verscheen een lach zo groot 
 

De zon verdreef de boze buien 
ze joeg weg de wolkenbui 

Ik kon de wereld aan vandaag 
want ik droeg de zon in mijn trui 

 
Woordkunsten. 

 
Als kind genoot ik enorm van de zomervakanties. Op vakantie met mijn 

ouders, ijsjes eten, buiten spelen met vriendinnetjes uit de buurt, logeren bij 
mijn opa en oma. De tijd vloog voorbij en leek tegelijkertijd eeuwig te duren. 

Een heerlijke tijd was het.  
 

Tijdens het rondetafelgesprek van begin juli haalden we met elkaar 

herinneringen op aan de zomers van vroeger. Vaak moest er hard meegewerkt 
worden op de boerderij van de ouders, soms was er ook nog tijd om te 

zwemmen en te vissen. Een heel verschil met de zomers van nu in ieder geval! 
 

Voor veel mensen is de zomer een fijne tijd, maar als je niet op vakantie meer 
kunt, vanwege ziekte of ouderdom, of om financiële redenen of om nog iets 

anders, dan kan de zomer soms wel heel lang duren. Zeker als je de mensen 
om je heen wel op vakantie gaan en je minder bezoek krijgt dan anders, of 

als activiteiten niet doorgaan.  
 

Wat je dan wel kan doen is de herinneringen aan mooie zomers van vroeger 
ophalen. Want gelukkig zijn er in Sint Petrus altijd mensen om even mee te 

praten, ook in vakantietijd. Weer eens in oude fotoalbums bladeren, souvenirs 
van reizen bekijken of aan tafel mooie herinneringen delen. Als u dat doet, 

zult u het zien: u krijgt de zomer in uw bol! Want het vieren van de zomer 

betekent niet prachtige reizen maken, maar mooie momenten delen met een 
zonnige glimlach. En dat kan altijd.  

 
Met een hartelijke groet: Marleen Bloklander, geestelijk verzorger. 
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Mijn naam is Gerarda de Wit v/d Tillaart. 

 
Ik ben op 19 mei in mijn appartement in het 

bejaardentehuis komen te wonen, op de afdeling 
Bellefleur, en heb daar op  15 juni de leeftijd van 96 

mogen aantikken. Hier wordt goed naar mij 
omgekeken en ik wordt prima verzorgd.  

 

Het is wel allemaal even wennen, maar met de hulp 
van de verzorgers en mijn kinderen gaat mij dat wel 

lukken en hoop ik hier nog een mooie tijd te beleven, 
en ik ben en blijf in Boekel  

 
Gr: Gerarda de Wit v/d Tillaart. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Witte bloem 

 

Een witte bloem 
In de tuin 

Met bonte pracht 
Die de natuur ons bracht 

Vele mogelijkheden 
Zonder dat men het verwacht 

 
In de drukte het gewoel 

Een groot eenzaamheidsgevoel 

Toch weet deze bloem 
Dat het stormt zij groeit in roem 

 
Anders niet om te dwepen 

Er zijn ingrijpende processennodig  
voordat alles wordt begrepen 

Het is van grote waarde 
De vrucht van deze aarde  
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In dankbaarheid gedenken wij: FRANS ROVERS. 
Echtgenoot van Corrie Rovers Beekmans 

 
Zo gewoon maar voor ons heel bijzonder. Een zorgzame 

man, vader maar recht door zee. 
Je leven samen met ons mam werd gekenmerkt door 

eenvoud en hard werken. Als je van een harde werkdag 
thuis kwam, zorgde ons mam altijd dat er eten op tafel 

klaar stond. Op een gegeven moment heeft ons pap die taak overgenomen. 

Wat hebben die handen van jou veel werk verzet. 
 

Nooit ging je van huis zonder je pet, maar menig maal ben je die kwijt 
geweest. Ons mam ging dan ook mee zoeken en werd die niet vlug genoeg 

gevonden dan werd je nog kwaad ook. 
 

Je werk was je hobby, maar daarbij had je nog een grote passie voor paarden. 
Het kon nog zo druk zijn met werk, als er iets voor de paarden te doen was 

dan liet jij al het werk vallen. Heel wat veulens heb je gefokt en wat was je 
trots dat er een veulen ibob keur kreeg. 

 
Samen hebben jullie ruim 68 jaar veel lief en leed gedeeld. Je kon genieten 

van het samen zijn met de kinderen en kleinkinderen. Mooie herinneringen  
hebben we aan jullie. Het 60 jarig huwelijk wat we samen hebben mogen 

vieren en wat heb je genoten van het uitje met ons naar het oorlogsmuseum. 

 
Je was gelovig, trouw ging je samen met ons mam elke zondag een kaarsje 

aansteken bij Maria in Handel. Zo zijn jullie ook enkele keren naar Lourdes 
geweest, wat veel indruk op je gemaakt heeft. En wat heb je genoten van de 

vele bezoekjes van ons alle samen met de hondjes. Maar ook van de ritjes 
met je kinderen en kleinkinderen.  

 
Nooit liet je ons mam alleen, je zorgde altijd dat er iemand bij haar was anders 

bleef je zelf thuis. Ook genoot je volop van de vele ritjes met je broer naar 
het land en naar de schuur. Wat vonden ze het fijn dat ze zoveel bezoek 

kregen, dan zei ons mam vaak “hou nou is stil” en “loat andere mensen ook 
eens proaten”.  

 
Als jullie samen ergens naar toe gingen en als  ons mam begon te proaten 

over naar huis goan, dan was je nooit uit gebuurt. Jij kende iedereen, maar 

iedereen kende ook jou.  
 

Vorig jaar augustus zijn jullie samen naar Sint Petrus verhuisd, waar jullie 
samen nog een hele mooie tijd hebben gehad. Het was heel belangrijk voor 

je, dat je wist dat ons mam op een goede en fijne plek was. Tap, je was trots 
op ons mam, op ons en de kleinkinderen maar wat zijn we ook trots op jou. 

 
 Voor alle lieve woorden en mooie bloemen willen wij jullie bedanken. 

 

                                Corrie, kinderen en kleinkinderen. 
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Nolda van den Elzen van Dommelen.  

 
      Geboren op 01-01-1926 in Keldonk. 

 
Na haar huwelijk met Antoon van den Elzen is ze in Boekel 

komen wonen op de Peelstraat. Samen zijn ze verhuisd 
eerst naar de Rutger van Herpenstraat en daarna naar de 

Kloosterlaan, waar haar man in 2014 is overleden. 
 

Op 23 december 2021 is Nolda in Zorgcentrum Sint Petrus 
komen wonen, eerst op de afdeling Oogstappel en in januari 2022 is ze 

verhuisd naar de Sterappel, zodat ze deel kon nemen met activiteiten in de 

huiskamer. Nolda had het daar goed naar haar zin. Doordat ze slecht zag en 
hoorde, had ze moeite met het volgen van de gesprekken. 

 
Op 01-01-2023 heeft Nolda samen met haar familie haar 97ste verjaardag 

gevierd. Hier heeft ze erg van genoten. 
 

Korte tijd daarna ging ze achteruit en op vrijdag 8 april heeft ze de 
sacramenten van de zieken nog bewust meegemaakt en op 23 april is Nolda 

overleden in het bijzijn van haar kinderen. 
 

De familie bedankt iedereen die iets voor Nolda betekende, met de zorg, 
praatje en activiteiten. 

 
 

***************** 

***************** 
 

 
In dankbaarheid gedenken wij: 

 
Truus Egelmeers van der Heijden. 

 
Weduwe van Harrie Egelmeers. 

 
Op 24 november 1929 werd ons mam geboren op de 

Morschehoef in Erp. Kind van Bert van der Heijden en 
Adriana Linders; als 3e kind in een gezin van vier, een 

eenvoudig boerengezin.  
 

Toen ze 23 jaar was, kwam ze tijdens een toneel-

voorstelling ons pap tegen. Zoals dat toen ging, kwam 
die regelmatig buurten bij ons mam thuis. Dat buurten duurde wel erg lang, 

zo’n 8 jaar voordat ze bij elkaar in het huwelijksbootje stapten. Ons mam 
kwam wonen op de boerderij van ons pap thuis op het Rietven in Boekel.  

 
Ons mam was niet het type voor binnen, dus was ze altijd bij ons  

pap te vinden op het land of bij de varkens, kippen of koeien, daar lag haar 
hart. Maar ook het eten stond altijd op tafel en de was werd gedaan. Dus het 

was ook prima zo. 
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Begin jaren 60 kwamen de drie kinderen: Jeanne in 61, Benny in 62 en Pieter 

in 64. We hadden het thuis goed op de boerderij. De kinderen hadden geen 
ambitie om de boerderij over te nemen, dus stopten ons pap en ons mam met 

uitbreiden en moderniseren van de boerderij. De kinderen vlogen uit en op 
een gegeven moment kwamen Benny en Miranda op de boerderij wonen en 

mochten ons pap en mam een deel van de erfbebouwing vervangen door een 
tijdelijk huisje en gingen ze naast de boerderij wonen. 

 
Samen met ons pap heeft ze ruim 20 jaar fijn op deze plek gewoond. Maar 

aan dat geluk kwam een einde, toen bij ons pap kanker werd geconstateerd 

en bleek dat het niet meer genezen kon worden. Ons pap is in 2012 overleden. 
Ons mam bleef thuis wonen en gelukkig had ze haar kinderen, kleinkinderen 

en broers die veel op bezoek kwamen. Ook ontmoette ze naar verloop van tijd 
Cor Timmers, die ons mam had gespot op het kerkhof en er zo achter kwam 

wie hij moest bellen om een stukje te gaan fietsen. Het klikte samen goed 
met die twee, ze hadden veel steun aan elkaar en fietsten overal samen naar 

toe.  
 

Op een gegeven moment liet het geheugen van ons mam haar af en toe in de 
steek. Langzaamaan had ze bij steeds meer zaken hulp nodig, waardoor ze 

naar verloop van tijd niet meer zelfstandig kon blijven wonen. Ze verhuisde 
in juli 2017 naar een appartement in Sint Petrus. In het begin was het daar 

moeilijk wennen voor ons mam, zeker omdat ze een buitenmens was. 
Gelukkig kwam Cor iedere middag op bezoek en ging vrijwilliger An van 

Asseldonk iedere dag een rondje met haar wandelen. Bovendien ging Jeanne 

op zondag vaak een rondje met haar fietsen op de duo-fiets. Van al deze 
dingen heeft ze altijd erg genoten. 

 
Na verloop van tijd raakte ze het contact met het heden steeds meer kwijt. 

Daarnaast verloor ze ook haar zicht, waardoor ze steeds afhankelijker werd 
van anderen. Ondanks deze tegenslagen bleef ze altijd erg positief in het leven 

staan en was ze meestal vrolijk als we bij haar op bezoek kwamen. Een maand 
geleden is ze nog overgrootmoeder geworden van Finn. De laatste weken ging 

haar gezondheid echter snel achteruit. Met de goede zorg van de verpleging 
van Sint Petrus en omringd door haar familie, is ze langzaam van ons heen 

gegaan in de avond van dinsdag 15 augustus. 
 

In het bijzonder willen wij het personeel van Bellefleur bedanken, omdat zij 
ons mam tot op het einde goed hebben gesteund en de laatste dagen voor 

haar zo comfortabel mogelijk hebben gemaakt. Ook waren wij ontroerd door 

de mooie warme woorden die werden gesproken tijdens de uitgeleide van ons 
mam. In al deze jaren vonden wij het fijn om hier te komen en kijken er met 

een goed gevoel op terug. 
 

Kinderen en kleinkinderen. 
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Vergeet de mooie dagen niet.  

 

 

 

Vergeet de mooie dagen in je leven niet, als je moe bent en weinig 

kracht meer hebt, als je je wel eens ongelukkig voelt, als je niet alles 

meer kunt begrijpen, als je ervaart, dat je niet alles meer kunt 

onthouden. 

 

Denk dan terug aan de mooie dagen, dat je zong en lachte, dat je 

kinderen ter wereld bracht, dat je nog zo kon werken van de vroege 

ochtend tot de late avond.  

 

Vergeet de mooie dagen in je !even niet, Als je merkt, dat je niet 

meer zo bent opgewassen tegen zorgen en gebreken, als schijnbaar 

soms veel vreugde verdwenen is. Zoek dan toch in je herinnering de 

mooie dagen, dat je gelukkig leefde in je huis, wel of niet met je 

kinderen. 

 

Vergeet de mooie dagen in je leven niet, als je ondervindt, dat je in 

enkele dingen afhankelijk wordt, als anderen het ritme van je leven 

mee bepalen, als je minder zelfstandig begint te worden, als rust en 

stilte een deel van je leven is. 

 

Vul dan je hart met tevredenheid, je mond met een blijde lach en je 
hoofd met gedachten van dankbaarheid. Bedenk dan dat oudere 

mensen kostbare mensen zijn. 

 

Zodat ze terug kunnen kijken op de mooie dagen van hun leven, dat 

ze genieten van de vele geestelijke en stoffelijke waarden van het 

leven, dat ze genieten van de rust die hen 

zo gegund is. 
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Gedicht ter ere van het 50 jarig huwelijk van Willie en Ria Sünnen. 
 

Ria en Willie zijn 50 jaar getrouwd en hebben een gezin opgebouwd. 

Hun loon kregen, twee dochters en een zoon. 

Willie zijn werkkring , ambtenaar van de 

beveiliging. 

On te toetsen, ging Ria poetsen. 

Niet om te grienen , maar wel om bij te 

verdienen. 

Een andere lobby, Willie zijn hobby. 

Een andere kliek, draaien aan jukebox muziek. 

Niet om te handelen maar Ria gaat graag wandelen. 

Geen muzele,n maar wel puzzelen. 

Bij Willie speelt geen partte, maar hij doet graag biljarten. 

Ze zijn geen klerk, maar doen veel vrijwilligerswerk. 

Heel gericht, taxi rijden naar Donkzicht. 

En op onze wenken, doen ze koffie schenken. 

Nog veel meer om op te noemen en je te roemen. 

Andere klanken, wil ik jullie bedanken. 

 

Namens ons clubje deze attentie. 

 Wij willen jullie eren en met deze dag te feliciteren. 

Een andere gelach, wij wensen jullie een mooie dag 

Namens de bezoekers van de geheugentraining aan 

de leestafel. 

      Mevrouw van Roosmalen.  
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De zomer is weer afgelopen, wanneer deze 
loep verschijnt. Toch willen we graag even 

terugblikken. Wat hebben we allemaal 
gedaan?  

 
 

 
 

 

We zijn met de taxi naar Odendael gegaan in Sint 
Oedenrode. Hier stond de Nachtwacht opgesteld in de 

zaal. We vielen met onze neus in de boter, want we 
mochten meteen bij de muziekmiddag aansluiten. We 

werden hartelijk ontvangen en hebben genoten van de 
muziek met een lekker kopje koffie of thee erbij. Ook 

een bewoner van een andere afdeling ging mee, die daar 
mooi nog 2 boeken verkocht. De opbrengst hiervan gaat 

naar Kika! 
 

 
 

 
Verder worden er allerlei klusjes geklaard, zoals het 

bakken van een cake en het koper en zilver wordt met 

uiterste concentratie gepoetst of er wordt een 
boodschap gedaan. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Op 9 september zijn we met team D’n 

Boogerd naar het BrabantZorg festival 
geweest. Het was erg gezellig en 

natuurlijk moest er ook een foto 

gemaakt worden. 
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Dit keer een verslagje van mijn fietservaring in Frankrijk. Zoals de 

meesten van jullie wel weten is fietsen mijn grote hobby. Als je dan ook 
nog je hobby mag uitoefenen om geld in te zamelen voor de KWF 

(Kankerfonds), dan ben je een gezegend mens.  
 

 
Voor de 5e maal heb ik meegedaan aan Alpe d’Huzes. Dit is een grote 

happening op de eerste donderdag van juni op de Alpe D’Huez in Frankrijk. Je 
probeert heel veel sponsorgeld op te halen door middel van verschillende 

acties. Zo hadden wij als team, ik ben lid van Gimmert goes AlpeD’HuZes, een 

actie dat je voor 10 euro een naam op ons shirt mocht laten drukken. Een 
naam die stond voor iemand die kanker heeft of heeft gehad. Zo hebben mijn 

vader, moeder, broer en zwager deze akelige ziekte gehad. Ook hebben we 
als team oliebollen, wijn, koffie, bier en aardbeien verkocht. Met als resultaat 

dat we meer dan 110.000 euro hadden voor dit goede doel. In totaal heeft dit 
landelijk 17 miljoen euro opgebracht.  

 
Om te wennen aan de ijle lucht in de bergen, zijn we een week vooraf al naar 

Frankrijk gegaan. Gedurende deze hele week zijn er avonden waar verteld 
werd waar het geld aan besteed gaat worden. Dit is voor onderzoek en 

begeleiding van kankerpatiënten.  Dit zijn ook emotionele bijeenkomsten, 
zeker als iemand zijn verhaal vertelt en daarbij zegt dat hij er het volgende 

jaar niet meer is. Dit is echt een week van een lach en een traan.  
 

We hebben die week de berg meerdere malen met de fiets beklommen, we 

waren er helemaal klaar voor. Onze dochter, Hanneke, was er ook en die zou 
ook de berg op 1 juni beklimmen. Helaas, de avond voor het grote evenement, 

zwikte ze om en brak haar enkel en kuit op twee plaatsen. Ze heeft vijf dagen 
in Grenoble in het ziekenhuis gelegen en is hier ook geopereerd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
21 

 
 

 
Dat was balen voor haar, maar ook voor ons. Toch zijn wij in de nacht van 

woensdag op donderdag met de fiets naar beneden gegaan om daar om half 
5 in de ochtend te starten voor de beklimming.  

 
 

Ik ben 1x omhoog gefietst, ik wilde 
toch stand-by zijn als er iets met onze 

dochter aan de hand zou zijn . Mijn 
man, Gerard, heeft de berg die dag 6x 

beklommen. Na deze editie stoppen 
wij ermee. We zoeken nu weer een 

andere uitdaging.  

 

 
Op Donkzicht hadden we in juni ook nog een leuk feestje: Willie en Ria onze 

vaste vrijwilligers op donderdag, waren 50 jaar getrouwd. Dit wilde ze heel 
graag vieren met bewoners en bezoekers van de dagbesteding. Het was een 

gezellige middag met muziek, een hapje en een drankje.  
 

Als de basisschool vakantie krijgt, dan beginnen wij ook met ons zomer 
thema. Dit keer hebben we gekozen voor bos en strand. Samen met de 

Kinderburcht gaat dit weer een fantastische tijd worden. 
 

Groetjes Will Coppens. 
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Op stap met bewoners en Personeel naar  
Zoo Parc Overloon. 
 

 

Op 14 juni zijn wij met goede moed en tassen vol proviand met onze 
bewoners naar het Zoo Parc in Overloon geweest. Een prachtige natuurlijke 

aangelegde dierentuin met veel schaduw die we konden gebruiken op die 
zonovergoten dag.  

's Morgens om 9 uur vertrokken we z'n allen richting Overloon, waar we 

heerlijk in de zon en in de schaduw konden wandelen en genieten van de 
dieren live en de nagebootste dieren die allemaal gemaakt waren van  briks 

steentjes. Dat was een prachtige presentatie. 
 

s’ Middags hebben we de lunch genuttigd aan een 

grote tafel met volop te eten en te drinken. Daarna 
zijn we nog het park in gegaan om te kijken en te 

genieten van het prachtige schouwspel van die lenige 
aapjes die van tak naar tak slingerden.  
 

Onze dag hebben we besloten met een lekker ijsje op 
het terras. Wat hebben de bewoners en wij als 

personeel genoten van deze dag. Het was volgens een 
van onze bewoners een dag met een “Gouden 

randje”.  
 

Bedankt iedereen voor het slagen van deze dag.  

Op naar het volgende uitje.  
 

                         Zonnige groeten van de Sterappel.  
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We hebben deze keer veel gedaan.  
 
Zo was er het afscheid van Esther. Zij trakteerde alle bewoners en haar (oud) collega’s 
van de Oogstappel op een lekker gebakje. Arjan was speciaal teruggekomen om het 
rijmpje, waar ze om gevraagd had, voor te dragen. Esther bedankt voor al je inzet bij 
ons op de afdeling en gelukkig ga je niet helemaal weg. 
 
Dan hadden we ook nog het afscheid van Arjan. Hiervoor moest natuurlijk wat 
geknutseld worden. Samen met de bewoners hebben we een AJUU- paraplu boom 
gemaakt. Onder het genot van een kopje koffie hebben we samen met onze bewoners 
afscheid van hem genomen. Ook voor Arjan , bedankt wat je allemaal voor ons hebt 
gedaan. 
 
De laatste keer welzijn voor de vakantie, want hier hebben we helaas in de vakantie niet 
genoeg mensen voor. Samen met de enkele bewoners zijn we naar het dierenweitje 
geweest om daarna door het bos te lopen en alle kabouters te bekijken. Wat is het daar 
leuk. Een aanrader om er eens met je familielid  naartoe te lopen als je op visite bent. 
Geniet van de leuke foto’s. 
 
Groetjes van afdeling Oogstappel. 
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Brandweeroefening op afdeling Elstar 

 
In de vroege avond van 25 mei  was er een brandweeroefening op de afdeling. 

De cliënten waren ingelicht dat het niet echt was, maar dat het wel spannend 
kon zijn. Ze konden gewoon op de kamer blijven en hoefden niet geëvacueerd 

te worden.  
 

Enkele collega’s kregen beneden de instructies en 
moesten wachten op de brandmelding. Toen de pieper 

eenmaal afging, moest er gehandeld worden.  
De gehele gang stond vol met rook. De Boekelse 

brandweer werd gealarmeerd en deze kwam de afdeling 
veilig stellen. 

 

 
 

Niet alles liep geheel vlekkeloos, er waren aandachtspunten en 
verbeterpunten. Maar toch konden we terugkijken op een goede oefening 

samen met de Boekelse brandweer. 
 

 
De volgende dag kwam men er achter dat de vele 

rook toch zijn sporen achter had gelaten. Er 
moest gepoetst worden en twee collega’s voelden 

zich geroepen dit aan te pakken. Gewapend met 
een schortje, dat geleend werd van Sjaantje, 

gingen ze aan de slag. Alles in de voorraadkast 
werd schoon gemaakt.  De twee zusters, Franka 

en Annemieke, werden nog even vastgelegd voor 

de foto, zie hier het resultaat. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

E l s t a r. 
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Uitslag sjoelcompetitie (juli 2023) 
 
 

Bewoner Aantal keer meegedaan Aantal punten 

Mw. Bouw 9x 486 

Mw. Kweens 10x  693 

Mw. van den Broek 10x 489 

Mw. Schepers 9x 577 

Mw. van Roosmalen 10x 518 

Mw. Santegoeds 9x 523 

Mw. Dijsselbloem 10x 671 

Mw. Peters 8x 436 

Mw. van Asseldonk 10 694 

Mw. Verstraten 9x 557 

   

Dhr. van den Heuvel 10x 659 

Dhr. van de Ven 10x 521 

Dhr. Manders 9x 646 

Dhr. Theunisse 10x 552 

Dhr. van Haandel 10x 658 

Dhr. van Lankveld 10x 472 

Dhr. van den Elzen 9x 524 

 
1e plaats : Mw. van Asseldonk 
2e plaats : Mw. Kweens 
3e plaats : Mw. Dijsselbloem 

 
 

 
 

 
 



 
26 

 

 

Vast weekschema met activiteiten  

in Sint Petrus  
 

Maandagochtend   

09.30 - 10.15 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel 

10.30 - 11.30 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel 

  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Natuurvereniging in ’t Trefpunt (podiumkant)  

(1e maandag van de maand)  

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

Dinsdagochtend  

10.00 - 11.30 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.00 - 11.00 uur Kaarten maken in ‘t Trefpunt 

10.30 - 11.30 uur Geheugentraining op afdeling Sterappel 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Kienen in ‘t Trefpunt 

Woensdagochtend  

09.30 - 11.00 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.30 - 11.00 uur Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in 

‘t Trefpunt (4e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.00 uur Groot letter bibliotheek in het Vriendenhuis deel 2 

(2e woensdag van de maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Muziek in ‘t Trefpunt 

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte  

10.45 - 11.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in de 

beweegruimte  

09.30 - 11.00 uur  Bloemschikken in ’t Trefpunt  

Oneven week : d’n Boogerd, Elstar en Sterappel 

Even week : Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan 

Donderdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur Handwerkclub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

Vrijdagochtend   

09.00 - 12.00 uur Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de 

fitnessruimte 

Vrijdagmiddag   

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.00 uur Spel competitie in ‘t Trefpunt  
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Handwerkwinkel Wol en Garen 

Webshop: www.wolengaren.com 

 
Voor al uw haakgaren en breigaren, haaknaalden, breinaalden en alles wat u 

nodig heeft voor uw hobby. 

De garens in de winkel en webshop zijn van de merken  

Scheepjes en Durable. 

 

Heeft u vragen of advies nodig neem dan contact op. 
 
Telefoon:  06 519 67 650 

Email: info@wolengaren.com 

Instagram:  handwerkhoek_monique 

Facebook:  naaiatelierenhandwerkhoekmonique 

 
In het Naaiatelier kunt u terecht voor alle verstel- en herstelwerkzaamheden 

aan uw kleding. 

 

Fysieke winkel/atelier:   

Arendnest 10.  5427LB  Boekel 
 

Openingstijden: 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur  

Zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur 

 

Graag tot ziens. 
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Alle tijd voor een praatje 
tijdens de avondvierdaagse. 


