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DE LOEP 
Huisblad Sint Petrus 
24e jaargang  
Nummer 6 
November 2023 

De redactie wenst u een voorspoedig 2024. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Redactieleden: 

• Annette Verwijst 
• Renée Lange 

• Dianne Maas 

• Antoon van der Spank  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Vaste rubrieken. 
Onder de Loep 

Verjaardagskalender 

Nieuws uit de activiteitenhoek 
Nieuws van de cliëntenraad 

In gesprek met 
In Memoriam 

D,n Boogerd 
Donkzicht 

Sterappel – Bellefleur  
Oogstappel - Elstar 

 

Heb je een artikel voor ons huisblad, dan kun je dit minstens 14 dagen voor 
uitgave deponeren in de brievenbus bij de receptie of mailen naar: 

receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 
 De Loep komt uit op de laatste vrijdag van de maanden:  
                 Januari – Maart – Mei – Juli – September – November. 

 

mailto:receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu


 
 

Maarten Coolen.  
Aanwezig: Maandag, dinsdag,  

              donderdag en vrijdag. 

Anneloes van Heel Roseboom.       

Aanwezig: Maandag en dinsdag.  

Marie Louise van de Ven. Thuiszorg Sint Petrus.  
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend, 

donderdag.  

Martijn Kleuskens  van alle afdelingen in Sint Petrus. Aanwezig: 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

 
 

 
Renée Lange   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag 

                                        dinsdag- en vrijdagochtend 
Dianne Maas.  Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag. 
 

 

 

Winni van der Eerden. Bereikbaar via mail of 06 23185293 
  

Marleen Bloklander 

Tel. 06 16 16 16 99 74 

 
Voorzitter: Theo van der Burgt 

 
Leden:  

Thom in ‘t Groen 
Willem Weeren         

Leo van Haandel    
Peter Biemans   

Miep Leenen 
José van Asseldonk 

Marielle Peters 

 
Cor Biemans. 

cenabiemans@outlook.com                                                 
tel: 06 30 66 02 22 

 
tel: 0412 – 62 26 78 

 

Kapsalon: “Voor jou”  Tel. 06 – 15 54 29 37 
Pedicure: Bianca v. Rooij.Tel. 06 - 48 56 50 66 

 
Maandag t/m vrijdag  

van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

 
 

 
   

Adresgegevens: 
 Sint Petrus: 

Burgtstraat 34 5427 AJ BOEKEL 
Tel: 0492 32 83 28 

Email: 
receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu 

avdspank@icloud.com  
www.vriendenvansintpetrus.nl  

REGIOMANAGER MEIERIJSTAD:  

HORECA- EN FACILITAIR  

COORDINATOREN VRIJWILLIGERS EN WELZIJN   

CLIËNTENRAAD: 

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS:  

ZORGBEMIDDELING (aanvraag opname)  

DIVERSE DIENSTEN:  

OPENINGSTIJDEN WINKELTJE:  

BELEVINGSGERICHT CONSULENTE:  

TEAMMANAGERS: 

GEESTELIJK VERZOGER: 

mailto:cenabiemans@
mailto:avdspank@icloud.com
http://www.vriendenvansintpetrus.nl/
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Mijn naam is Martijn Kleuskens en ik ben verheugd jullie te mogen vertellen 

dat ik per 1 november 2023 gestart ben als Teammanager Zorg & Welzijn op 
locatie Sint Petrus in het mooie Boekel.  

 
Ik woon samen met mijn vriendin, die eveneens werkzaam is in de zorg als 

communicatiespecialist, in het pittoreske Milheeze. Ik houd van lekker eten 
en een drankje en dat compenseer ik met o.a. hardlopen, fitness en een potje 

voetbal. Tot voor kort speelde ik 15 jaar in de selectie van voetbalvereniging 
Bavos.  

 
Ik kijk ernaar uit om samen met jullie de zorg rondom bewoners en cliënten 

te behouden en waar mogelijk te verbeteren en te optimaliseren. Iedere dag 
een fijne dag voor bewoners, cliënten en medewerkers, dat is wat ons bindt. 

Zoals BrabantZorg zelf schrijft; samen kun je alles.  
 

Op naar een fijne samenwerking en tot snel. 

 

Groetjes: Martijn. 
 

 
 
 

 
 

De zomer is voorbij gegaan 
De natte tijd komt eraan 

Het warme weer is voorbij gegaan 
En het najaar komt eraan 

 

De herfst vol kleurenpracht 
En de zon verliest zijn grote kracht 

Storm en regen 
Goed gekleed kunnen we er tegen 

 
Het weer is somber en gemis 

Maar het ons niet vergeten dat deze tijd prachtig is 
Dat moet iedereen weten ga er op uit en geniet 

Van de vele kleuren en sluit je ogen niet 
 

Snuif op de rustige herfstgeuren 
En laat het gebeuren   Door mevrouw van Roosmalen. 

 

Even voorstellen 
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Beste cliënten van zorgcentrum Sint Petrus. 
 

Bij het laatste overleg van de raad heeft mevr. Jo Tonies zich aangemeld om 
te zien of ze lid zou willen worden van onze cliëntenraad, en jawel, ook Jo zal 

voortaan uw stem vertegenwoordigen in de raad. 
 

Intussen hebben we kennis gemaakt met de nieuwe manager Zorg&Welzijn 

van zorgcentrum Sint Petrus, de heer Martijn Kleuskens. Mogelijk heeft u hem 
al op een of andere manier ontmoet. We wensen hem veel succes. Bij deze 

bedanken we Marga Degenaars, die als interim de zaken heeft waargenomen 
en nu de zorgen en welzijn heeft overgedragen aan Martijn. 

 
In het kader van de “week van de medezeggenschap” hebben we op vrijdag 

6 oktober een uitnodiging naar u doen uitgaan om met uw cliëntenraad kennis 
te maken. Niet iedereen van de raad was er, maar we hebben ook velen van 

u als client gemist. Jammer! Daaruit voortvloeiend zijn we nog steeds op zoek 
naar een manier om op een informele manier contact met u te hebben. 

 
“Op de koffie bij de cliëntenraad” zou een regelmatig terugkerende afspraak 

kunnen zijn en we zullen u daarover informeren via de Nieuwsbrief, zeker voor 
nieuwe bewoners een mogelijkheid om kennis te maken met de raad. Deze 

zullen we daarvoor speciaal uitnodigen. 

 
Hoe medezeggenschap verder vorm en inhoud gegeven zal worden, is een 

zoektocht die in het nieuwe jaar zijn vervolg zal krijgen, zowel lokaal, 
regionaal als BrabantZorg wijd. 

 
Het jaar loopt weer ten einde, we maken de balans op van het afgelopen jaar 

en hopelijk hebben we nog wensen voor 2024. 
 

Met hartelijke groet: uw cliëntenraad. 
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Verjaardagen bewoners. 
 

DECEMBER    
07 Dhr. W.J.J. Stevens     2.29 

11 Mw. H.W. Janssen van de Valk   1.23 
14 Mw. T.A. Bouw Verstraten    1.18 

18 Mw. P.G. van den Bosch van Doorn  0.08 
18 Mw. A.T. Peters Vonk     2.24 

21 Mw. E. van Lanen Hoevenaars   2.21 
23 Dhr. P.J.T. Trommelen     0.01 

 
JANUARI   

01 Mw. J.H. Litjens Schepers     1.01 
02 Dhr. T.H.C. van Moorsel    2.17 

04 Dhr. T.P. Jacobs      0.05 

13 Dhr. T.J. in ’t Groen     1.02  
15 Mw. T.M. van Haandel Kandelaars  1.19 

17 Dhr. J.A. van den Elzen    2.09 
23 Mw. H.M.T. van de Wiel    2.23 

29 Mw. W.H. Biemans Aarden    1.14 
 

 
 

Overleden. 

 
Mw. P.M. van Sleeuwen Leenders  26-09-2023 

Mw P.W. Schepers de Wit     05-10-2023 

Dhr P.A.J.M. van Dijk     14-10-2023 

Dhr J.W.F. van de Ven    16-10-2023 

Mw. A.M. van Zandbeek Werkhoven  04-11-2023 

 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij dit verlies. 
 

Nieuwe bewoners. 
 

Mw. W.H. Biemans Aarden    App 1.14 

Mw. J.P.M.T. van den Nieuwenhuizen-  

Michiels  App 2.25 

Dhr. R.A. van den Dikkenberg    App 0.07 

Mw. G.M. van Dijk          App 2.13 

Mw. A.J. Ilmer van der Aa     App 2.14 
Mw. van der Aa Coppens      App 2.18 
Mw. J.M.W. Kok       App 2.12 

 

Wij wensen hen veel woonplezier in Sint Petrus. 
 

Verhuisd:  
Mw. C.R. Penninx Queveda Ojeda  naar Kloosterlaan 87  
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Het einde van het jaar 2023 is alweer in zicht. Wat 

zijn de weken snel voorbij gevlogen. Dat kwam 
natuurlijk ook doordat we lang hebben mogen 

genieten van het mooie weer. Een extra cadeautje 
is dat geweest! Vele hebben daar nog goed van 

genoten. 

 
Maar… nu zijn we echt bij de herfst beland en ook 

dat heeft weer iets. Alle mooie gekleurde bladeren 
aan de bomen zorgen voor een mooi plaatje. 

Wandelen door het bos en daarna een lekkere 
warme chocomel drinken. Dat hoort er dan echt bij. 

De laatste maand van het jaar is altijd erg gezellig 
met de feestdagen. Sinterklaas en kerst vieren wij 

natuurlijk ook in Sint Petrus. Er staan alweer leuke 
activiteiten gepland, zodat we er met z’n allen 

gezellige dagen van gaan maken. Naast de vaste 
activiteiten organiseren we ook verschillende extra 

activiteiten. Het huis wordt versierd, zodat we ook 
dat echte Sinterklaas en kerst gevoel hebben. Op 

naar een fijne decembermaand! 

 
Fietstocht georganiseerd door Vrienden van 

Sint Petrus. 
 

Zondag 1 oktober was het dan zover; rondje fietsen 
voor Sint Petrus. Wat hebben we een 

mooie dag gehad en de weergoden 
hebben gezorgd voor stralend weer. 

Dat zorgde ervoor dat mensen er even 
lekker op uit wilden gaan. Velen waren 

enthousiast en waren op plekken 
geweest die ze nog niet kenden. Wij 

kijken dan ook terug op een geslaagde 
dag en willen via deze weg alle 

sponsoren en vrijwilligers bedanken 

die de fietstocht : Rondje fietsen voor 
Sint Petrus mede mogelijk hebben 

gemaakt.  
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Onze speciale dank gaat uit naar: 
 

● Van Doorn vaste planten uit Venhorst. 
●  't Heerlijck Hopveld (Velt) uit Gemert. 

●  De Hof van de Toekomst uit Uden. 
●  Hoeve de Heivelden uit Boekel. 

●  Wielertoerclub Boekel. 
●  Sint Petrus Boekel. 

● Gilde Sint Agatha Boekel. 
 

Daarnaast ook de dank aan de gulle gevers die een bijdrage hebben geleverd 

aan deze dag. We hebben gefietst voor het realiseren van een pluktuin in de 
binnentuin van Sint Petrus. Met de fietstocht hebben we een mooi bedrag van 

€1285,00 opgehaald, wat aan dit mooie project besteed kan worden. 
 

Circus in de binnentuin.  
 

Op woensdag 4 oktober was het dan zover. Circus in de Zorg kwam weer naar 
Sint Petrus toe met een nieuwe voorstelling. In het begin ging het nog niet zo 

hard met het afhalen van de kaartjes, maar uiteindelijk door de hulp van de 
receptie zaten alle drie de voorstellingen vol. Veel bewoners van Sint Petrus, 

van de Kloosterlaan, ouders en kinderen hebben genoten van de shows. Dit 
jaar stond het circus in de binnentuin. Een perfecte plek voor een grote 

circustent. Iedereen heeft er erg van genoten en dagen daarna werd er nog 
over gesproken. Na de voorstellingen werd er meteen opgeruimd en was niet 

meer te zien dat er een grote tent had gestaan. Een geslaagde dag was het 

geweest. 
 

Kienen op zaterdagmiddag door de Vliegenmeppers. 
 

Op zaterdag 14 oktober waren de Vliegenmeppers langs geweest om een 
kienmiddag aan te bieden. Het was een hele leuke middag met vele bewoners, 

bezoekers en buurtgenoten. Ze hadden zelf gezorgd voor leuke prijzen en een 
warm hapje mag natuurlijk niet ontbreken. Thanks Vliegenmeppers en Ria van 

der Ven voor jullie bijdrage tijdens deze gezellige middag. 
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Dit jaar hebben we voor de eerste keer in Sint Petrus een Oktoberfest 

georganiseerd. Een leuk nieuw idee om uit te proberen dachten we. Duitse 
liedjes zijn natuurlijk niet onbekend bij de bewoners, dus werd er goed 

meegezongen. Een apfelstrudel en pretzels horen hier dan ook echt bij net als 

een lederhose. Een drankje uit een bierpul drinken is iets wat velen nog niet 
eerder hadden gedaan. ‘t Trefpunt was mooi aangekleed en dat zorgde 

meteen voor een gezellige sfeer. Het was een geslaagde middag en volgend 
jaar gaan we een hele week in het thema van het Oktoberfest organiseren. 

Wij kijken er al naar uit! 
 

Herdenkingsbijeenkomst. 
 

Op donderdagavond 9 november vond in ‘t Trefpunt de 
herdenkingsbijeenkomst plaats van de bewoners die ons zijn ontvallen in het 

afgelopen half jaar. Het was een drukke bijeenkomst en fijn om te zien dat er 
zoveel betrokken waren. We stonden bij elke overleden bewoner stil en de 

avond werd daarnaast nog gevuld met gedichten en liederen. Aan het einde 
was er tijd om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of 

thee. De familie mochten na afloop de witte roos mee naar huis nemen. Deze 

werd symbolisch bij het noemen van de namen in een vaas gezet. De families 
vonden het een waardevolle avond en we kijken er met de werkgroep met een 

goed gevoel op terug. 
 

 
Prijsuitreiking jeu de boules competitie. 

  
Op maandagmiddag 13 november 

was de laatste jeu de boulesmiddag  
van dit jaar. In maart zijn we 

begonnen en in november ronden 
we altijd af. Dat wordt jaarlijks 

gedaan met een prijsuitreiking 
waarbij de deelnemers een leuke 

attentie krijgen van de jeu de 

boules vereniging. Gelukkig konden 
we deze middag naar binnen, want 

buiten jeu de boulen was geen goed 
idee met al die regen. Het was weer een geslaagde middag. Nu moeten we 

even wachten tot maart en dan beginnen we weer met een nieuwe competitie. 
Leden van de jeu de boules vereniging bedankt voor jullie medewerking. 

 
                  

 

Sint Petrus. 
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Stop bus toertochtjes. 
  

In oktober hebben we nog een mooie Molenroute met de bus kunnen rijden. 
Alle ritjes zaten dan ook vol, want voorlopig zijn er geen toertochtjes meer 

ingepland. In de wintermaanden hebben we een stop en vanaf maart gaan we 
weer rijden. Er wordt al druk gewerkt aan nieuwe routes om een keertje af te 

wisselen. Nog even afwachten dus. 
 

Sinterklaas bezoekt Sint Petrus. 
 

Op donderdagmiddag 30 november zal 

Sinterklaas een bezoek brengen aan Sint 
Petrus. Sinterklaas zal dit jaar de huiskamers 

bezoeken, dus niet schrikken als je Sinterklaas 
ineens op de afdeling ziet verschijnen. De 

tijden van het bezoek zijn bekend op de 
afdeling en staan vermeld op de maand 

informatie van november. Ook is er op 
vrijdagmiddag 1 december en 

Sinterklaasmiddag voor afdeling Elstar en 
Oogstappel in het Vriendenhuis. 

 
 

 
Kerstversiering in Sint Petrus. 

 

Op donderdag 7 december willen 
wij Sint Petrus in kerstsfeer 

brengen. Wie wil ons helpen met 
het versieren? Vele handen maken 

namelijk licht werk! Geef dit even 
door aan Renée of Dianne. Er wordt 

voor iets lekkers gezorgd tijdens de 
lunch. 

 
 

 
 

Kerstactiviteiten in Sint Petrus. 
 

Op zaterdagmiddag 16 december zal Yvon Kanters een kerst-inn verzorgen in 

restaurant ‘t Trefpunt. Je bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. 
Yvon is een geschoolde zangeres dus wil je al in kerstsferen komen, dan ben 

je van harte welkom vanaf 14.30 uur. Tevens is er deze middag ook de 
mogelijkheid om een kerststukje te maken. De vrijwilligers van het 

bloemschikken kunnen u hierbij helpen of gezellig met hulp van uw zoon en/of 
dochter. We gaan er samen een leuke middag van maken. 
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Op vrijdag 22 december is het kerstontbijt in het restaurant. Op deze ochtend 
sluiten ook de kinderen van Ministars aan om samen te genieten van een 

heerlijk kerstontbijt. 
Ook het kerstverhaal dat door bewoners en vrijwilligers wordt uitgevoerd gaat 

dit jaar wegens succes weer van start, en wel op vrijdagmiddag 22 december. 
Houd deze middag dus vrij en kom langs in restaurant 't Trefpunt, graag tot 

dan! 
 

Oud & Nieuw. 
 

Op zondag 31 december zullen wij gezamenlijk het jaar 2023 afsluiten. In de 

middag is er een gezellige quiz en daarbij mag een oliebol natuurlijk niet 
ontbreken. Om 19.00 uur wordt er vuurwerk afgestoken aan de voorzijde van 

Sint Petrus en daarna in het restaurant kun je de oudejaarsconference volgen 
op de grote tv. Er is de mogelijkheid om spelletjes te doen en het is een 

gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Wij wensen 
een ieder bij deze al een goed en vooral gezond 2024. 

 
 

 

Samenzorg:  
‘Samen bereik je meer.’ 

 
Hoe fijn is het om dezelfde taken die je 

thuis deed ook hier samen in 
huis te blijven doen. 

 
 

 

 
 

 

Rectificatie. 
 

In de Loep van september is per abuis de naam van Mevrouw Vogels 

Verhoeven in het lijstje van overleden bewoners terecht gekomen. 
Dit was geenszins de bedoeling.  

 

Onze excuses daarvoor. De redactie. 
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Het is weer november, een lange, donkere, koude en vaak natte maand. Een 
maand ook waarin we stilstaan bij de mensen die overleden zijn. Een maand 

van herdenken en gedenken zou je kunnen zeggen. Het begint op 1 november 
met Allerheiligen en dan op 2 november Allerzielen. Op Allerheiligen worden 

alle heiligen en martelaren herdacht.  
 

Het was gebruikelijk om hen te herdenken rond de dag dat ze stierven. Zo 
Sinterklaas. Of Franciscus van Assisi, die een bijzondere band met dieren had. 

Daarom is het 4 oktober dierendag. Maar op een gegeven moment kwamen 
er zoveel heiligen en martelaren om te herdenken, dat er één gezamenlijke 

dag werd ingesteld: Allerheiligen. 
 

Het is een nationale feestdag in veel landen zoals België en Frankrijk, maar 
ook in delen van ons buurland Duitsland. Allerzielen volgt de dag na 

Allerheiligen, op 2 november dus. Met Allerzielen worden al sinds de 

middeleeuwen alle overledenen herdacht.  
 

Op Allerzielen bezoeken veel families het graf van een dierbare. Daar maken 
ze het graf schoon en zetten ze er plantjes of bloemen op. Ook laten ze 

kaarsjes of lantaarns branden. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd, 
maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Spanje, Portugal, 

Italië en alle landen in Zuid-Amerika. 
 

Wist u dat in midden- en zuid Amerika Allerzielen uitbundig wordt gevierd? 
Hele families gaan naar het kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze 

versieren de graven met bloemen en slingers. Muzikanten maken muziek, 
priesters houden preken. De hele dag is het een gezellige boel op de 

begraafplaats. Het feest sluit aan bij een oude traditie: je moet goed zorgen 
voor de geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er nog gewoon bij horen. 

Misschien feesten ze zelfs wel mee. 

 
In veel Protestantste kerken worden de doden herdacht op de laatste zondag 

voor Advent. Deze dag wordt dan Eeuwigheidszondag of zondag van de 
Voleinding genoemd. Tegenwoordig sluiten ook veel kerken aan bij de 

Katholieke traditie en viert men deze zondag op de eerste zondag na 2 
november.  

 
 

 

November: maand van herdenken en gedenken.  
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Omdat lang niet iedereen gelovig is, maar vaak wel behoefte heeft om 
dierbaren te herdenken, organiseren ook steeds meer uitvaart 

ondernemingen herdenkingsbijeenkomsten. Ook worden er, vaak op 
begraafplaatsen, herinneringsavonden georganiseerd waar iedereen welkom 

is om zijn of haar dierbare te gedenken. Zo’n begraafplaats wordt dan 
sfeervol verlicht en er klinkt mooie muziek. Mensen die daar naar toe gaan, 

vinden het vaak heel fijn om te merken dat zij niet de enige zijn met 
verdriet, zelfs als je niemand kent is er herkenning en voel je je erkend in je 

verdriet.  
 

In Sint Petrus organiseren we op donderdagavond 9 november een 

herdenkingsbijeenkomst voor familie, personeel en bewoners. Op deze 
herdenkingsbijeenkomst worden de namen van alle overleden bewoners van 

het afgelopen jaar genoemd. Het is een mooi en belangrijk moment. We 
komen samen, om de mensen te gedenken die ons ontvallen zijn, we brengen 

ons hun naam in herinnering, denken met warme gevoelens terug. Door te 
gedenken houden we de herinnering aan onze dierbare levend, door het 

noemen van hun naam laten we zien dat zij belangrijk voor ons waren, dat 
we hen nooit zullen vergeten. We luisteren naar mooie muziek, een mooi 

gedicht en drinken samen na afloop een kopje koffie. Samen ervaren we de 
kracht van verbinding.  

 
Met hartelijke groet. Marleen Bloklander, geestelijk verzorger.  

 
 

Samen vergeten we misschien, even, dat het november is. Ik wil afsluiten 

met een gedicht over november:  
 

November  
 

Het regent en het is november 
Weer keert het najaar en belaagt 

Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 
Zijn heimelijke pijnen draagt 

 
En in de kamer, waar gelaten 

Het dagelijks leven wordt verricht 
Schijnt uit de troosteloze straten 

Een ongekleurd namiddaglicht 
 

De jaren gaan zoals zij gingen,  

Er is allengs geen onderscheid 
Meer tussen dove herinneringen 

En wat geleefd wordt en verbeid 
 

Verloren zijn de prille wegen 
Om te ontkomen aan den tijd 

Altijd november, altijd regen 
Altijd dit lege hart, altijd Door J.C. Bloem 
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Ik wil me even voorstellen. 
 
Mijn  naam is Mien Biemans Aarden.  

Ik ben 85 jaar. 

 
Sinds 22 september ben ik bewoner van Sint 

Petrus op Elstar 114. Ik ben geboren in Volkel 
maar heb het grootste deel van mijn jeugd in 

Odiliapeel gewoond. 
  

Ruim zestig jaar geleden ben ik in Boekel komen wonen waar ik samen met 
mijn man, Jan Biemans, en kinderen, een glastuinbouwbedrijf heb gehad op 

de Bovenstehuis en was Jan actief in de Boekelse politiek en maatschappelijk 
erg betrokken en actief. De laatste jaren hebben we nog een mooie tijd op de 

Irenestraat gewoond, waar Jan in 2015 helaas is overleden en alleen wonen 
lukt mij nu door lichamelijke mankementen helaas niet meer. 

  
In Boekel hebben wij veel familie en vrienden en ik ben dan ook blij dat ik in 

Sint Petrus kan wonen zodat ik ook hen nog veel kan zien. Uiteraard moet ik 

nog wel wennen, maar ik heb al gemerkt dat er heel veel lieve mensen in Sint 
Petrus wonen en werken en dat er heel veel leuke dingen worden 

georganiseerd waar ik graag aan mee doe. Ik geniet van contact met mensen 
en ben blij met de bezoekjes van vrienden, familie en uiteraard mijn kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en drink graag een kopje koffie met u. 

 
Warme groeten: Mien Biemans-Aarden. 
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Op 2 juli is ons vader op 86 jarige leeftijd overleden.  

Vader is in Erp geboren en heeft daar ook altijd 

gewoond. Sinds anderhalf jaar woonde hij samen met zijn 
vrouw Dora in Sint Petrus op de Sterappel. 

 
Onze dank gaat dan ook uit naar het personeel van 

Brabant Zorg, met name de medewerkers van Sterappel 

die onze vader met veel liefde hebben verzorgd.  

 
 

 
 

 
 

 

 Mijn naam is Jeanne van de Nieuwenhuizen. 

 

Sinds eind september ben ik op de afdeling 

Bellefleur komen wonen. Ik woonde voorheen op de 
Kennedystraat waar ik 55 jaar met liefde en plezier 

gewoond heb. Het is voor mij dan ook even wennen 
maar ik wordt goed verzorgd en heb een hele mooie 

kamer met balkon. Ook het eten is hier erg lekker 

en goed verzorgd. Gelukkig wonen mijn kinderen 
en kleinkinderen in de buurt en komen regelmatig 

langs. Ik ben dan ook blij dat ik in Boekel kan 

blijven wonen. 

  

Groetjes Jeanne van de Nieuwenhuizen. 

 

*************** 

*************** 

 
 

 
 

 
 

 

Antoon Bouw. 
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In dankbaarheid  gedenken wij Pieta 

Schepers de Wit.  
Echtgenote van Wim Schepers. 

 
 

Pieta is op 11 april 1935 geboren en opgegroeid op 
de Weeg(Hoge Randweg) in Volkel. 

 

Pieta was best vooruitstrevend en was  een van de 
eerste gediplomeerde gezinsverzorgsters,  een 

beroep dat ze uitoefende tot ze met Wim trouwde. 
Ze gingen in het begin van hun huwelijk, in 1961, 

in Escharen wonen en  later  verhuisden ze naar de 
Oudedijk in Odiliapeel. Pieta zorgde voor het gezin 

en hielp op de boerderij. 
 

Pieta hield heel veel van zang en dans en was bij het gemengd koor en bij de 
kvo dames volksdansclub, ook zong ze graag op een feestje. 

 
In 1991 zijn ze verhuisd naar de Korenbloemstraat in Odiliapeel waar ze met 

veel plezier hebben gewoond. Pieta en Wim kregen beiden veel problemen 
met hun gezondheid en hadden vele jaren de hulp van de thuiszorg nodig. 

Toen hun gezondheid nog meer achteruit ging, was zelfstandig wonen niet 

meer haalbaar en gingen ze in 2013 naar het zorgcentrum Sint Petrus in 
Boekel, waar ze het heel goed naar hun zin hadden en de verzorging prima 

was. Mar ze miste de Peel toch wel een beestje. 
 

In het begin in Sint Petrus had ze ondanks haar slechte gezondheid toch druk 
met haar man Wim. Toen die overleed op 24 oktober 2014 kon ze meer gaan  

genieten van de mooie dingen, ze was graag bij de activiteiten in de zaal van 
Sint Petrus en genoot daar dan van. Ook hield ze van lekker eten en was een 

graag geziene gast in de eetzaal. Pieta heeft het altijd goed naar haar zin 
gehad op de afdeling Oogstappel en ook wij als familie hebben het altijd fijn 

gevonden met de medewerkers van deze afdeling, hiervoor nog onze dank. 
Ook willen we nog de verdere medewerkers en vrijwilligers van zorgcentrum 

Sint Petrus bedanken voor de gelukkig best wel lange periode die Pieta bij 
jullie nog heeft gehad. 

 

Kinderen en kleinkinderen. 
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Bellefleur… 
Op 19 oktober hebben we met  
veel ongeloof en verdriet afscheid genomen 

van onze lieve collega Mariëlla. 

We hebben veel troostende reacties 

ontvangen van collega’s, vrijwilligers en 

familieleden. 

Dit was erg fijn…dankjewel allemaal! 
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Het einde van het jaar is in het zicht. Plannen voor de decembermaand 

worden gemaakt, maar eerst blikken we nog terug op enkele 

activiteiten in de afgelopen maanden. 

 
We hebben nieuwe films bekeken. Deze gingen 

over de herfst en de kastelenroute in 
Valkenburg. Mooie natuur was er te 

bewonderen en er werd aandachtig gekeken. 
Met een kopje koffie erbij was het een gezellig 

filmuurtje. 
 

Op de maandagochtend is er een gezellig uurtje 

geheugengym. Samen weten we dan héél veel… 
Van het één komt ook het ander en hebben we 

een clubje opgericht “De bezige bij”. Zo hebben 
we eens zitten kleuren voor de herfst, maar ook 

al eens zitten schilderen.  
 

Op D’n Boogerd is altijd wel tijd voor een 
dansje. Een ouderwetse langspeelplaat wordt 

opgezet en er wordt door de huiskamer 
gezwierd. Het zijn de kleine dingen die het 

doen, maar zo belangrijk zijn! 
 

Namens medewerkers en bewoners van 
D’n Boogerd wensen wij één ieder vast 

fijne feestdagen en alle goeds voor het 

nieuwe jaar!  
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Niet alleen het creatieve komt aan bod, ook de 
kookkunsten worden op de proef gesteld. Zo 

worden er zelf wrap-spiesjes met verschillende 
heerlijke vullingen gemaakt (denk aan sla, kip 

en ei).  
 

 
 

Op de vrijdagmiddag wordt er altijd heerlijk bij 
gekletst, gezongen en geproost onder het genot 

van een advocaatje.  

En wat je wel niet allemaal met een pan 
onderzetter kan doen he. Gebruik een 

onderzetter, spijkers, draad en wat mooie 
droogbloemen en zo ontstaat je eigen gekleurde 

vaas. Super leuk om zelf te maken! 
 

De herfst staat nog maar net voor de deur, maar 
kennen jullie het gezegde: “In Mei leggen alle 

vogels een ei”  Voor Donkzicht geldt dat bijna 
hetzelfde en zeggen we: “In Mei komt er een klein 

baby´tje bij”  
 

Ik (Suze Verstraten) ben in verwachting van ons 
2e kindje, wat in Mei verwacht wordt. We zijn heel 

nieuwsgierig en benieuwd en als het kindje 

eenmaal geboren is, komen we ook weer graag op 
bezoek op Donkzicht om daar samen met de 

ouderen te spelen/baby knuffelen.  
 

De decembermaand staat ook weer voor ons klaar. Altijd een erg leuk thema 
met Sinterklaas en Kerstmis. Wij wensen iedereen alvast hele fijne dagen toe! 

 
Veel liefs, Team Dagbesteding Donkzicht: Will, Monique en Suze . 

Hallo allemaal. 

Het begint weer wat kouder en guurder te 

worden, maar ook op dagbesteding Donkzicht 
heeft de herfst zijn intrede gemaakt. Wat kun je 

toch veel moois maken van al die 
herfsttinten/bladeren/kastanjes en noem het 

maar op. De bezoekers van Donkzicht genieten 
hier enorm van, om met deze natuurspullen, 

weer een mooie creatie te maken.  
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De bewoners hebben genoten van het circus, het was een gezellige sfeer met jong en oud. 

Er was een clown met ballon waarmee van alles fout ging, daar reageerden de kinderen leuk 
op. De bewoners vonden dat leuk om te zien, ook de andere artiesten. Daar hebben de 

bewoners het er nog dagen over gehad.  
Het was een geslaagde middag, voor herhaling vatbaar. 

 
 

Met vriendelijke groet: Jolanda van Grinsven. 
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Hierna stond er een lunch voor ons klaar. Er werd gezorgd voor een kop 

soep, koffie en thee en verschillende broodjes. Hier werd door iedereen van 
genoten. 

 
Toen volgde de wandeling door de vlindertuin. Er zaten zo’n 600 vlinders 

binnen in de mooiste kleuren en verschillende maten. Ze kwamen op je hand 
en hoofd zitten. Hier werden dan natuurlijk ook leuke foto’s van gemaakt die 

in een fotoboek zijn geplaatst die op de afdeling inzichtelijk ligt. 
 

De middag werd afgesloten met een drankje in het vriendenhuis 
toen we weer veilig thuis waren.  

 

E l s t a r. 

Met afdeling Elstar naar de vlindertuin. 
 

Op donderdag 14 september zijn we met afdeling Elstar naar de vlindertuin in Gemert geweest. 
Nadat iedereen in de auto’s of de taxibus was gestapt, zijn we richting Gemert gereden en 

werden we hartelijk ontvangen door de begeleiders aldaar. 

We kregen een mooie uitleg hoe een klein rupsje een grote mooie kleurrijke vlinder kon 
worden. Er waren voorbeelden van de verschillende stadia aanwezig van pop naar rups en naar 

de vlinder. 
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Jubilarissen in het zonnetje. 
 
Op donderdag 26 oktober hebben we het 12,5 
jarig dienstjubileum van 5 medewerkers gevierd. 

De jubilarissen hebben samen met hun familie en 
team waarin ze werkzaam zijn, een etentje 

aangeboden gekregen in het restaurant van Sint 
Petrus. Het was een gezellige avond en de 

medewerkers van het restaurant hebben ons 
verwend met heerlijk eten en een geweldige 

bediening. Onze complimenten en dank 

daarvoor! 
 

 
Caroline Biemans. 

 
Caroline werkt al 12,5 jaar op verschillende plekken in Sint Petrus. 

Destijds begonnen in de thuiszorg waar Caroline Doe maar gewoon mee heeft 
vormgegeven, (Doe maar gewoon is nu bekend als Donkzicht) 

Caroline is een invalkracht die invalt waar nodig, in de thuiszorgteams van 
Boekel. Er wordt regelmatig beroep op haar gedaan en als het kan dan staat 

ze altijd meteen klaar. Caroline werkt regelmatig behoorlijk wat uurtjes. 
Daarnaast is Caroline wekelijks op maandag te vinden in de fitnessruimte van 

Sint Petrus.  
 

 

Maria Ossendrijver. 
 

Maria is 30 jaar geleden in dienst gekomen, destijds nog in het "oude" Sint 
Petrus. Maria haar hart ligt in de thuiszorg. Dat is ook de reden dat ze eventjes 

weg is geweest naar Savant, een andere zorgorganisatie. 12,5 jaar geleden is 
Maria teruggekomen naar Brabantzorg en vanaf die tijd werkt ze in de 

thuiszorg. 
Maria vindt het heerlijk om op de fiets door weer en wind van cliënt naar cliënt 

te gaan. Daarnaast is Maria de ergocoach van de thuiszorgteams. Maria is 
altijd creatief in het vinden van oplossingen om de zorg zo goed mogelijk te 

kunnen doen voor de cliënten maar zeker ook voor de medewerkers. 
 

 
Jeannette van Schaijk. 

 

Jeannette is 12,5 jaar geleden in dienst gekomen van de thuiszorg en heeft 
ook altijd in de thuiszorg gewerkt. Jeannette is altijd goedgemutst, met altijd 

een glimlach op haar gezicht. Ze staat voor iedereen klaar en houdt van 
gezelligheid. 

Jeannette probeert alles altijd zo luchtig mogelijk te houden en probeert met 
humor vaak dingen op te lossen. Jeannette was de afgelopen jaren een van 

de bestuursleden van de personeelsvereniging. 
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Thea Metterich. 
  

Thea werkt al 12,5 jaar in de nachtdienst van Sint Petrus. Thea is een harde 
werker en niet bang uitgevallen en samen met haar nachtdienst collega's, een 

hecht team samen, maken ze  het rooster rond. Thea neemt geen blad voor 
haar mond en is altijd duidelijk . 

 
Denise Verbrugge: 

Denise werkt al 12,5 jaar bij Brabantzorg. Denise heeft vorig jaar de overstap 
gemaakt van de thuiszorg in Veghel naar afdeling Elstar in Sint Petrus. Denise 

werkt als verpleegkundige en zorgt mede voor het optimaliseren van de 

kwaliteit van zorg. Intramuraal werken in Sint Petrus past beter bij haar 
gezinssituatie met kleine kinderen als werken in de thuiszorg. 

 

 
 

 

 
Telefoon:  06 519 67 650 

Email: info@wolengaren.com 
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Kom je bij ons Kerst brunchen ? 
 

Op 1e Kerstdag serveren wij een brunch. Van 11.30u tot 14.00u bent u 
welkom om de lekkerste gerechtjes samen met uw familie te nuttigen. Voor 

onze bewoner is het  gratis en voor de gasten €32,50 p.p. 

 

Een voorgerechtje, een soepje, heel veel 
hartige lekkernijen en heel veel zoet! 

 
 
 
 

************************** 

 
 

 
 

 

       ************************** 
 

 Kerstdiner 2023 
 

 
 

 
Tweede Kerstdag verzorgen onze koks een heerlijk 4-gangen 
Kerstmenu. We starten om 16.30u en sluiten af rond 19.00u. 
Gezellig met de hele familie. Voor onze bewoner is het natuurlijk 
gratis, voor de gasten €37,50.  Geef snel op want vol=vol.  

Brand een lichtje voor de oude van dagen 
 Zij hebben het leven geleefd 

het lijden gedragen 
Dankzij hen zijn wij hier 

en beleven wij Kerst met zoveel plezier 
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Uitslag barakken.  
 
Mw. Bouw    10x    756 

Mw. Kweens   10x   666 
Mw. van den Broek  10x   754 

Mw. van Roosmalen  10x   730 
Mw. Santegoeds   10x   738 

Mw. Dijsselbloem   10x    605 
Mw. Peters    10x   643 

Mw. van Asseldonk  9x   575 
Mw. Verstraten   10x   646  

Mw. Delissen   10x   662 
Mw. van Lanen   8x   610 

 

Dhr. van den Heuvel  10x   780 
Dhr. van de Ven   10x   787 

Dhr. Manders   10x   503 
Dhr. van Haandel   10x   617   

Dhr. van Lankveld  6x   372 
Dhr. van den Elzen  8x   528 

Dhr. Timmers   10x   692 
Dhr. van Boerdonk  9x   508 

Dhr. van Lanen   9x   607  
 

 

1e plaats : Dhr. van de Ven. 
2e plaats : Dhr. van den Heuvel. 
3e plaats : Mw. Bouw.   
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Vast weekschema met activiteiten  

in Sint Petrus  
 

Maandagochtend   

09.30 - 10.15 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Elstar in de beweegruimte 

10.15 - 11.30 uur Geheugentraining in het Vriendenhuis en bij de Leestafel 

10.30 - 11.30 uur Fit terwijl u zit op de gang van afdeling Sterappel 

  

Maandagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Natuurvereniging in ’t Trefpunt (podiumkant)  

(1e maandag van de maand)  

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

Dinsdagochtend  

10.00 - 11.30 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.00 - 11.00 uur Kaarten maken in ‘t Trefpunt 

10.30 - 11.30 uur Geheugentraining op afdeling Sterappel 

Dinsdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Kienen in ‘t Trefpunt 

Woensdagochtend  

09.30 - 11.00 uur Biljartclub onder leiding van een vrijwilliger  

09.30 - 11.00 uur Scheerbeleving voor de mannen door barbier Jolanda in 

‘t Trefpunt (4e woensdag van de maand) 

10.00 - 11.00 uur Groot letter bibliotheek in het Vriendenhuis deel 2 

(2e woensdag van de maand) 

Woensdagmiddag  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.15 uur Muziek in ‘t Trefpunt 

Donderdagochtend   

09.30 - 10.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van de Kloosterlaan in de beweegruimte  

10.45 - 11.30 uur Fit terwijl u zit voor bewoners van afdeling Oogstappel en Bellefleur in de 

beweegruimte  

09.30 - 11.00 uur  Bloemschikken in ’t Trefpunt  

Oneven week : d’n Boogerd, Elstar en Sterappel 

Even week : Oogstappel, Bellefleur en de Kloosterlaan 

Donderdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur Handwerkclub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Kaarten en rummikub in ‘t Trefpunt 

14.30 - 16.15 uur Wandelen met bewoners en vrijwilligers  

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

Vrijdagochtend   

09.00 - 12.00 uur Begeleid fitness voor bewoners uit het huis en de Kloosterlaan in de 

fitnessruimte 

Vrijdagmiddag   

14.30 - 16.15 uur Biljarten  

14.30 - 16.00 uur Spel competitie in ‘t Trefpunt  
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Dank voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. 

Ook in het nieuwe jaar sta ik graag weer voor U klaar. 
Fijne Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar 

 
Kapsalon “Voor Jou”  

Anita Constant. 

 
 

 

 

 


